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Inhoud:

Beste Kerstin,

Om de concrete vraag te beantwoorden: mij is van een speciaal luik voor vondelingen niets gebleken. Het weeshuis in Leiden is
(net als dat in Delft) ontstaan uit een middeleeuws Vondelingenhuis. Van het archief van dat huis is ook uit die tijd nog
uitzonderlijk veel bewaard gebleven, waaronder een hele verzameling briefjes die op de luiers van de vondelingen waren
gespeld. In het schutblad van mijn boek heb ik daarvan een collage gemaakt. De titel van het boek is ook van zo'n briefje
afkomstig. In een 'inneemboek’ werd destijds precies gedocumenteerd waar de vondelingen zijn aangetroffen: doorgaans in
kerken of op de stoep van het vondelingenhuis. Het feit dat daar een algemeen bekend instituut voor bestond in de stad maakte
waarschijnlijk zo'n luikje overbodig. Na de middeleeuwen werden weinig kinderen meer als vondeling geregistreerd, vaak
werden ze toen als 'verlaten kinderen in het weeshuis opgenomen.

Bijgaand heb ik de meest relevante pagina's over dit onderwerp uit het boek voor je gescand. Uiteraard raad ik je aan het hele
boek te lezen.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Wiel




